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Hallo! Ik ben Rolf van Rhoden-Portegael en ik heb
aardig wat avonturen beleefd op IJsselmonde,
van Oedenvliet (Hoogvliet) tot en met Thuredrecht
(Dordrecht). Zo kwam ik ook in Berendrecht terecht.
Wil je weten wat ik allemaal heb meegemaakt,
lees dan de spannende Rolfverhalen!

De Rolf Routes zijn bijzondere fiets- en wandelroutes voor
iedereen (jong en oud) die geïnteresseerd is in de geschiedenis
van ‘Het ontstaan van Holland’ en met name IJsselmonde.
De routes brengen u langs historisch opmerkelijke plekken in
de regio Poortugaal, Rhoon, Portland, Carnisse en Barendrecht.

De routes zijn bij uitstek bedoeld voor fietsers en wandelaars
die, naast actieve beweging, blij zijn met een mooie omgeving,
het bezoeken van bijzondere plekken en om eventueel met kinderen 
plezierig bezig te zijn. Ook aan een hapje en een drankje zal het
niet ontbreken tijdens uw tocht.

Informatieborden vertellen u, via tekst en beeld, meer over het
vergeten culturele erfgoed dat in de polders verborgen ligt.
Achter de QR-codes op de borden zitten bovendien leuke filmpjes 
en meer informatie verborgen. U zal ontdekken dat deze regio
meer dan alleen een prachtig landschap te bieden heeft.
Het verleden kunt u opnieuw beleven!

De totale Rolf Route (Albrandswaard en Barendrecht) beslaat
ongeveer 50 km en is in delen te fietsen of te wandelen en u kunt
de routes op ieder punt starten en/of eindigen.

Laat u verrassen door de vele
historische pareltjes, zo dicht bij huis.

Wij wensen u veel plezier!
Stichting Rolf

Ontdek de Rolf Routes!



Rolf Route Albrandswaard

Scan de QR-codes
op de routeborden
voor leuke filmpjes
en meer informatie! Op www.stichting-rolf.nl

kunt u de gehele beschrijving
van de route vinden in PDF.   
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A: Tasman.

B: Abel. Restaurant

C: Restaria Nieuwveld

D: GasteRhoon:
 Het Wapen van Rhoon / RHN42

E: Brasserie Rhoonse Polder
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1 Achterweg    Dijkwoningen Poortugaal (1200)

1a Kerkstraat    Boerderij Verhoeff (Stichting het Terphuis)

2 Zwaardijk    Kerk en motte heer van Putten

3 Jan van Almondestraat    Romeinse nederzetting

4 Slot Valkensteinsedijk    Opgravingen van Romeins graf

5 Slot Valkensteinsedijk    Slot Valckesteyn

6 Kerklaan    Mottekasteel Biggo van Duiveland

7 Kerklaan    Kasteel van de Duivelands (1454)

8 Dorpsdijk    Herberg ‘Huys te Peydrecht’ (1200)

Rolf Route Albrandswaard

9 Rijsdijk/Dorpsdijk    Gerechtsplaats Rhoon: ‘Het Groene Zoodje’

10 Albrandswaardsedijk    Plaat in de Maesch

11 Oude Maaspad    Rhoonse Grienden (recreatieschap)

12 Portlandse Zeedijk/Veerweg    Polderbedijkingen (1199-1820)

13 Portlandse Baan    Archeologisch onderzoek in Portland

14 Van der Vormhaven    Opgravingen uit de middeleeuwen

15 Korte Koedoodsedijk    Archeologisch onderzoek Essendijk

16 Koedood    Strijd tegen het water: gemaal Breeman 



Scan de QR-codes
op de routeborden
voor leuke filmpjes
en meer informatie!

Rolf Route Barendrecht

Op www.stichting-rolf.nl
kunt u de gehele beschrijving
van de route vinden in PDF.  
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Aansluiting
op Rolf Route

Albrandswaard

Rolf Route Barendrecht

1 Dorpsstraat    Oude kerk van Barendrecht

2 Voordijk    Brood bakken in de Middeleeuwen

3 Voordijk    Boerderijen in de polder

4 Voordijk / Heulweg    De polder ‘Binnenland’

5 Koedood    Gaatkensplas: ‘duikers’ en vondsten

6 Zuidpolderse boezem    Barendrecht in Vroeger Tijden

7 Achterzeedijk    Strijd tegen het water

8 Ziedewijdsekade    Eiland “Den Ouden Dijck”

9 Ziedewijdsekade    Noldijk muur

10 Noldijk    Vlasverwerking langs de Wael

11 Gebroken Meeldijk    De Kanonnenschans langs de Noldijk

12 Gebroken Meeldijk    Geschiedenis van de veiling



de Rolfverhalen

Ontdek de geschiedenis van je 
omgeving en lees de spannende 
avonturen van het zwervertje
Rolf in de 12e eeuw! 

OOK VERKRIJGBAAR:

Rolf en het geheim van
het kasteel van Rhoon 

Speciale uitgave
(deel 6)

Lees de complete serie!

Meer informatie en verkooppunten:
www.stichting-rolf.nl

Prijs

€12,50
per deel

Inspiratie: ‘De Romeinse urn’

Als iets mij bijzonder heeft geïnspireerd om verhalen te schrijven, dan was het
de vondst van de Romeinse urn in Poortugaal (Archeologie Rotterdam).

In Rolfverhaal II, vindt Rolfie als hij voor straf op de akker alleen in de vroege 
avond aan het werk is, de restanten van een Romeins graf. Vooral de sieraden en 
het Romeinse zwaard, de gladius, vindt hij belangrijk en neemt zijn vondst mee 
naar de boerderij en de motte op de voorburcht van Poortugaal. Hij verbergt zijn 
schat in de stal. Het schenden van het Romeinse graf zal gevolgen hebben voor 
hem en meer kunt u lezen in ‘Rolf en de geest van Over Maze’.

Bij de voorbereiding van de tentoonstelling op het kasteel van Rhoon over de
archeologische vondsten van de Rolfroute, zie de website van Stichting Rolf, 
kreeg ik de kans de betreffende urn in mijn handen te houden. Ik kreeg er
kippenvel van en ik voelde me meer verbonden met mijn geesteskind Rolfie.

Ik hoop van harte dat u of jij ook die ervaring mag
beleven en geprikkeld wordt door de historie van ons
land, van onze regio IJsselmonde. Alle rijkdom die
wij vandaag mogen ervaren werd door onze voorouders
bevochten. Nu ligt onze toekomst aan het eind van
de straat: Europoort. IJsselmonde biedt onze jeugd
een geweldige toekomst. Daarbij mogen we het verleden
nooit vergeten. Wil je jezelf in perspectief naar de toekomst
denken, dan moet jij je verleden, je geschiedenis kennen.

Ruud de Jong



Visie van de stichting Rolf:

De stichting Rolf vindt het belangrijk dat de inwoners van IJsselmonde, van
Oedenvliet (Hoogvliet) tot en met Thuredrecht (Dordrecht), en vooral de jeugd,
kennis heeft en interesse voelt voor de historie van het ‘Ontstaan van Holland’
in het algemeen en de geschiedenis van IJsselmonde in het bijzonder. Als de
jeugd zich op eigentijdse wijze met het culturele erfgoed kan bezig houden,
ontstaat een sfeer van betrokkenheid, verantwoordelijkheid en respect voor wat
onze voorouders en wij hebben opgebouwd. De stichting Rolf hoopt hiermee
een basis te vormen om de toekomst op positieve wijze tegemoet te zien.
Zo ontstaat liefde voor de grond, de omgeving en voor het eiland waar wij op
wonen en waarmee wij allemaal historisch verbonden zijn. IJsselmonde heeft
nog steeds een prachtig polderlandschap en grienden met hier en daar
boerderijen, gemalen en andere oude panden die herinneren aan een rijk 
verleden. Ook heeft IJsselmonde een overweldigende moderne industrie en
havenactiviteiten van wereldniveau, evenals veel midden- en kleinbedrijven die
haar  inwoners  perspectief  geven  op  een  kansrijke  toekomst.

           IJsselmonde
De wind zucht door mijn wilde haren, ik struikel stuntelig door het duin.
Herinneringen, verwarde verhalen schieten zomaar door mij heen.
De geur van een warm verleden, wandelend tussen duindoorns door,
hoor ik vogels in de bosjes, krekels tjirpen luid in koor.

De haven, dominant aanwezig; strakke buizen, staal, glas, beton.
Reuze schepen aangemeerd, verladen in stilte wat in hun buik begon. 
Slechts de kabels grommen somber, hun binaire elektrataal.
Hoge kranen zwoegen zwijgend, katrollen rollen op een digitaal signaal!

Wij dromen weleens IJsselmonde maar liever daden bij het woord.
Wij zijn trots op je verleden maar nu ook op ons Europoort.
 
Monsters op rubberen lagers, rijden geluidloos af en aan.
Hun lading dwars door mijn eiland torsend, snellen ze over de autobaan. 
West-IJsselmonde met Voorne-Putten, polders, boerderijen, vee en graan 
dreigt langzaam te verdwijnen; Europoort heet het voortaan.

Europoort is onze toekomst, hier bouwen wij aan Putten Over de Maesch. 
De poort naar Europa en andere werelden ligt aan het einde van de straat. 
Hier liggen kansen voor ons allen. De toekomst lacht ons tegemoet!
Maar onze herkomst willen we niet vergeten. Daarom ROLF; ons Erfgoed. 

Wilt u de activiteiten van de stichting Rolf steunen?
U kunt een donatie doen op: NL71 RABO 0309 3245 99 - t.n.v. Stichting Rolf



De ontwikkeling van de Rolf Routes kwam tot stand met inzet en hulp van:
Archeologie Rotterdam (v/h Boor), De Historische Vereniging Barendrecht,

Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht. Teksten: Ruud de Jong, Nico van Dinther en Ton Blinde.
Tekst redactie: Nicole van Rooij en Corrie Ratsma • Tekeningen: Hans Brouwer

Vormgeving & grafische opmaak: Sander Ladenius   

Blijf op de hoogte van alle activiteiten van de stichting Rolf: www.stichting-rolf.nl 

De Rolf Routes zijn mede mogelijk gemaakt door donaties, support en medewerking van:


